
Terugblikje van Gerard op de zangmiddag van 8 maart 
We hadden deze middag een wat kleinere groep zangers en vrijwilligers maar het werd 
een enthousiaste en bonte middag die hoe pril ook, in het teken van de komende lente 
staat waar we allemaal zo naar verlangen. 
Het programma van de middag was er dan ook naar. Met de warming up van Mary Lou 
begon Gertje met de lichaamsbewegingen de "wintersneeuw" af te kloppen om zomaar te 
zeggen waarna Roos verder ging met het bekende welkom en het zingen van onze 
namen. 
Via "Ja zuster, de kleine dingen, en de kleppermars" kwamen we bij het lentegedicht van 
Toon Hermans ;

Iets in mij borrelt naar buiten
Uit zich in een jubelgang
Doet mij vrolijk fluiten
Ben ontsnapt uit mijn wintergevang
Voel de warmte als ex-fase
Verspreid zich door mijn hele lijf
Zonnestralen raken mij in fasen
Even niet meer stram en stijf
Ik baad in dat lentebriesje
Dompel mij onder in zachte temperatuur
Voel prikkelend het voorjaar komen
Voortschrijdend van uur tot uur
Kleine knopjes die verschijnen
Aarde ontwaakt, dat is een feit
Al het grauwe zal spoedig verdwijnen
Hoera het is lentetijd.

Na het zingen van "de boom" gingen we al lopend in een kring (voor wie dat wilde of kon) 
door met het lied van de wandelclub. Daarna kwamen de kleurige doekjes te voorschijn en 
zongen we met veel verve het "slavenkoor". 
Een van onze zangers gaf wat uitleg over het lied "Alla Presi " over de betekenis uit het 
surinaams. 
Na het halleluja van Leonard Cohen kwamen we op het lentelied "word wakker het 
zonnetje ....." 
Als intermezzo werd door één van onze zangers het lied "de fruitsalade" duidelijk en met 
overgave gezongen met prachtige begeleiding aan de piano . Er kwamen best veel 
vruchten voorbij in het lied. En toen kwam het vogelnestje met daarna "Bele Mama" die de 
meesten wel uit het hoofd kenden. 
Afsluitend zongen we toepasselijk "We'll meet again' en natuurlijk "Nu vaarwel". 
Al met al een heerlijke middag met enthousiaste inzet van onze leiding en muziekgroep.
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